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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  10 november 2024 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: ds.     Bert ten Kate 
Ouderling: mw.   Plonie van Ooijen 
Diaken: dhr.   Arjan Wensink 
Organist: dhr.   Johan Heuseveldt 
Koster: dhr.   Arjan Wensink 
Videoteam: dhr.   Martin Vooijs 
 
VOORBEREIDING 
De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af. 

 
Orgelspel 

Welkom en mededelingen 
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Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied    Psalm 140 : 1 en 2   (gemeente gaat staan) 

 

1  Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven, 

dat door geweld wordt overmand. 

Bedwing hen die naar onrecht streven, 

wier strijdlust elke dag ontbrandt. 

 

2  Bescherm mij en bewaar mijn gangen. 

Als adders spuwen zij venijn. 

Hun tong is scherp als die van slangen. 

Laat mij bij U geborgen zijn. 

 

Groet en bemoediging 

voorg. De Heer zij met u 
allen   Ook met u zij de Heer 
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer 
allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg            Die niet loslaat het werk van zijn handen 
allen             maar trouw is in eeuwigheid.  Amen 
 

Zingen  Psalm 140 : 3 en 4     

 

3  Zij maken in hun hoogmoed plannen, 

beramen in hun hart geweld, 

bewaar mij voor wie netten spannen 

en vallen hebben opgesteld. 

 

4  Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren, 

hoor naar mijn stem die tot U schreit. 

Sterke Verlosser, Here, Here, 

mijn helm en pantser in de strijd.      (Gemeente gaat zitten) 
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Gebed 

 

Zingen Psalm 140 : 5 en 6  

 

5  Laat al hun plannen schipbreuk lijden. 

Doorkruis hun wensen, grote God. 

Zij rukken aan van alle zijden. 

Verijdel Gij hun sluw complot. 

 

6  Doe, Heer, het kwaad waarvan zij dromen 

en van hun lippen het venijn 

als vlammen op hen nederkomen 

en als een vuur rondom hen zijn. 

 

Wetslezing  Marcus 12  : 28 t/m 34 

28  En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met 

elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij  hun goed geantwoord had, vroeg 

hij Hem : Welk gebod is het eerste van alle ? 

29  Jezus antwoordde : 

30  Het eerste is : Hoor Israёl, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de 

Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel 

uw verstand en uit geheel uw kracht 

31  Het tweede is dit : Gij zult uw naaste liefhebben als uzelft. Een ander gebod, 

groter dan deze, bestaat niet. 

32  En de schriftgeleerde zeide tot Hem : Inderdaad, Meester, naar waarheid 

hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. 

33  En Hem lief te hebbenuit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit 

geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer  dan alle 

brandoffers en slachtoffers. 

34  En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem : Gij zijt 
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niet verre van het Koningkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer iets te 

vragen. 

 

Zingen  Psalm 140 : 7 en 8 

 

7  Vang ze in de netten die zij spannen, 

hun eigen valkuil zij hun graf. 

Heer, wil de lasteraars verbannen, 

straf de geweldenaren af. 

 

8  Ik weet: de Heer zal vonnis wijzen; 

’t verdrukte volk wordt opgericht. 

In recht hersteld zal het Hem prijzen 

en wonen voor zijn aangezicht. 

 

Schriftlezing  Marcus  12 : 18 tm 27 

18  En er kwamen Sadduceeёn tot Hem, die beweren, dat er geen opstanding 

is, en zij ondervroegen Hem en zeide : 

19  Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven , indien iemands broeder  sterft 

en een vrouw nalaat, doch geen kind achterlaat, dat dan de broeder de vrouw 

moet nemen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. 

20   Nu waren er zeven broeders. En de eerste nam een vrouw en liet bij zijn 

sterven geen nakomelingschap achter.  

21  En de tweede nam haar en stierf zonder nakomelingschap na te laten. En de 

derde evenzo.  

22  En geen van die zeven liet nakomelingschap achter. Het laatste van allen 

stierf ook de vrouw. 

23  In de opstanding, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij de vrouw  

zijn ? Want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad. 

24  Jezus sprak tot hen : Dwaalt gij niet daarom, dat gij de Schriften niet kent 
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noch de kracht Gods ? 

25  Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet 

ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen. 

26  Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in 

het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende : Ik 

ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jacob ? 

27  Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Gij dwaalt wel zeer. 

 

Zingen lied  747  : 1 en 2 

 

1  Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 

 

2  Geen woord kan het bereiken, 

het is aan niets gelijk, 

met niets te vergelijken 

dat schone koninkrijk. 

Als God zich openbaren 

zal op de jongste dag 

dan zullen wij ervaren 

wat Hij met ons vermag. 

 

Schriftlezing  Marcus 12 : 35 t/ 40 

35  En Jezus antwoordde bij zijn onderwijs in de tempel en zeide : Hoe zeggen 

de schriftgeleerden, dat de Christus een zoon van David is ? 

36  David zelf heeft door de heilige Geest gezegd : De Here heeft gezegd tot 
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mijn Here : Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten 

gelegd heb. 

37a  David zelf noemt Hem Here, en hoe kan Hij dan de zoon zijn ? 

37b  En Het merendeel van de schare hoorde Hem gaarne. 

38  En Hij zeide in zijn onderwijs : wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld 

zijn op het wandelen in lange gewaden en op begroetingen op de markten, 

39  en op erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden, 

40  die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden 

uitspreken : dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen. 

 

 Zingen  lied 747  :  3,4 en 6 

 

3  Dan zien wij met verblijden 

Hem die ons hart beleed, 

de Heer die door zijn lijden 

de hemel opendeed 

en alle patriarchen 

met de profeten saam, 

apostelen, martelaren, 

verlosten in zijn naam. 

 

4  Ook ons zal God verlossen 

uit alle pijn en nood, 

van ’t woeden van de boze, 

van ’t vrezen voor de dood, 

van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 

van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden aan de tijd. 

 

 

 

6  Dan breekt muziek van snaren 
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aan alle kanten uit 

een niet te evenaren, 

een goddelijk geluid. 

De engelen omringen 

met heiligen tesaam 

de troon van God en zingen 

de glorie van het Lam. 

 

Verkondiging  

 

Zingen  lied 758 

 

1  Bij ’t steken der bazuinen 

gaat in een punt des tijds 

over der wereld puinen 

Gods licht op, klaar en weids. 

En die in Christus zijn 

ontmoeten blij elkander, 

ontkomen aan de schijn, 

geheel en al veranderd. 

 

2  Als de bazuinen blazen 

Gods allerlaatst appèl, 

dan vaart een groot verbazen 

door hemel, aarde en hel, 

dan rijzen in het licht 

de doden, die nu slapen 

en voor Gods aangezicht 

worden ook wij herschapen. 
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3  Dit broze mensenleven, 

verloren in de tijd, 

zal God een lichaam geven 

van onvergankelijkheid. 

Dan is geheel geschied 

het woord van den beginne: 

het doodsrijk zinkt in ’t niet; 

Gods rijk zal overwinnen. 

 

Geloofsbelijdenis  :  Lied 340b 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
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Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

 Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor   KIA wereld diaconaat 
  2e collecte voor   ZWO 
  3e collecte voor   Onderhoud kerken 
 

Slotlied    803 : 1,3 en 6     (staande) 

 

1  Uit Oer is hij getogen, 

aartsvader Abraham, 

om voortaan te geloven 

in ’t land van Kanaän, 

om voortaan als een blinde 

te zien een donker licht, 

om voortaan helderziende 

te zijn op God gericht. 

 

3  Uit Abraham geboren 

die zo gezworven heeft 

is, wie om God te horen 

gestorven is en leeft: 

het volk van de profeten, 

de stam van het verbond, 

het volk dat hier beneden 

de stem van God verstond. 

 

6  En allen die geloven 

zijn Abrahams geslacht, 

geboren uit den hoge, 

getogen uit de nacht. 

De stad die zij verbeiden 

die staat in wit en goud 

aan ’t einde van de tijden 

voor iedereen gebouwd. 
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ZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen   (gezongen AMEN) 

 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  17 november  2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In 
deze dienst gaat  dhr.  M. van de Veer voor. 
 

De toekomst van de Kerk 
Dit boek, geschreven door ds. Aarnoud van der Deijl, is 
onderwerp van de lezing die ds. Van der Deijl op 13 
november a.s. houdt in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. 
Aanvang 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open en de 
koffie/thee staat klaar. 
Van harte welkom.  
 
Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om 

je dit voor te stellen.  
Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met 
mededogen ‘zeven plannen die de kerk niet konden redden’. Maar hij stopt zijn 
betoog daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’. 
Mensen die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke 
cultuur van groot belang achten. 
 
Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk 
en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle plannen om de 
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kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk niet gered – maar redden we 
het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en 
rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische 
reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot ‘verarming’ van individu en 
samenleving? Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek. 
 
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
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